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Sleutels
tot de traditie

Margot C. Berends

Berthe van 50est is theologe en tarotcounselor. fe verbindt graag
traditie met nieuwe inviceden. Labyrinten, tarot, familieopstellingen
— alementen vit het Nieuwetijdsdenken - zijn wat haar betreft prima
te combineren met liturgie, pastoraat en Bijbellezing. ‘De kerk is het
waard dat er nieuwe dingen bijkomen.’ Het blijkt dat kerk, tarot en
de filosoof Derrida elkaar moelteloos aamvullen. Een interview waaruit
naar voren komt hoe een mens in staat is vanuit een verdrietige

situatie nieuwe wegen in te slaan.

arot? Wat is dat? Eerst maar
I eens twee voorbeeldjes uit

de praktijk. Twee mini-
consulten:
A stelt een vraag: ze voelt dat ze
een hobbel moet nemen. Maar
hoe? Berthe van Soest (B) laat haar
een kaart trekken. "Wat zie je?',
vraagt ze. A: ‘Een vrouw die een
leeuw aait” B: "Wat voel je daarbij?
Az Dat lijkt me gevaarlijk. Het kan
je je leven kosten. Maar ze staat
er ontspannen bij. Ik weet ook dat
het kdn, een leeuw temmen.” B:
‘Die leeuw, die hobbel die je moet
nemen, is groot. Maar je kunt hem
dus overwinnen. En wat valt je
verder op?” A: ‘De vrouw heeft een
roos in haar hand” B: "Wat bete-
kent het beeld van een roos voor
jou?" A:'Voor mij staat een roos
voor ademhalen. Een natuurlijke

ademhaling bereik je als je je voor-
stelt dat je de geur van een bloem
ruikt. Niet snuivend, maar rustig
inhalerend, door de neus. Ik stel
me altijd het liefst een roos voor.
B:'Dan is dat de manier waarop jij
je hobbel moet nemen. Gestaag en
ontspannen ademhalend. Je hoeft
er dus geen grootse dingen voor te
doen. Gewoon doorgaan.

C.stelt ook een vraag: hoe kan ik
meer bereiken met mijn artistici-
teit? Ze trekt een kaart. B: *Wat zie
je?" C: 'Een man die stevig metz’'n
voeten op de grond zit. Hij kijkt
blij, maar hij houdt z'n armen voor
z'n borst en heeft iets gespannens
in de schouders. Achter hem staan
negen bekers. Ik kan niet zien of
ze leeg of vol zijn.” B: "Waarom
doet hij niets met die bekers?” C:
*Hij houdt iets tegen.” *Maar hij wil
graag die belers vullen, want het
zijn er negen. Dat getal staat in

de symboliek voor talenten. Wat
houdt jou tegen om iets met die ta-
lenten te doen?” C: *Tijd en geld. En
ik zoek nog naar een vorm. Maar
ik zie dat die man wacht. En dat hij
ook mdg wachten, want die bekers
blijven er wel staan.’ B: "Wat je wilt
doen, dat is er al. Die bekers zijn er.
De invulling komt nog.’

Deze twee korte sessies geven een
indrukje van hoe tarot werkt. Ze
zijn slechts summier beschreven.
Bovendien is een volledige tarot-
legging nitgebreider: er worden
meer kaarten getrokken, zedat
verschillende kanten van de vraag
aan bod komen. Een sessie duurt
normaal zo'n anderhalf uur.

Verdrietig
Berthe van Soest is theologe en
tarotcounselor. Ze heeft ontdekt
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hoe tarot een hulpmiddel kan zijn
in het pastoraat en bij het lezen
van de Bijbel en andere religienze
teksten. Ze vertelt hoe ze ermee
in contact is gekomen. "Vroeger
paste zoiets als tarot volstrekt niet

Wat is de

in mijn kader. Het kwam op mijn
pad toen ik RSI kreeg. Ik was na
mijn theologiestudie bezig met
een proefschrift, maar kreeg zo'n
pijn in handen en armen dat ik
niet meer kon typen. Ik moest het
proefschrift daardoor opgeven. En
ook mijn werk in de Amsterdamse
Dominicus, en mijn toekomstper-
spectief van predikant. Daar was ik
erg verdrietig over: wat moest ik?
Ik kwam in contact met een paar
mensen die met kaarten werkten.
Maar ik werd pas echt door tarot
geraakt door een werkboek dat ik
aanschafte: Tarot for Yourself.
Omdat ik zo verdrietig was, trok
ik dagelijks een kaart met de
vraag: wat is de zegen van mijn
dag? Een kaart haalt je even uit
jezelf en laat je maar jezelf kijken
vanuit een ander standpunt. Tarot
helpt je te ontdekken hoe je uit
moeilijke situaties kunt komen

of hoe je anders op dingen kunt
reageren dan je gewend bent. Het
hielp mij inderdaad om dagelijks
die zegen te zien. Ik ging me erin
verdiepen en kocht allerlei soorten
en maten tarotspelen. Toen we
verhuisden, kwamen mijn proef
schriftboeken op zolder terecht, en
mijn tarotspullen in mijn nienwe
werkkamer. Tijdens rondleidingen
in het nieuwe huis zag iedereen
ze.Zo werd het wat gewoner dat ik

ermee beziz was, want eerst dacht
ik: zoiets ddé€ je toch niet? Tarot is
toch eigenlijk iets raars? Zoiets doe
je als je puber bent. 1k zat voorheen
erg in de wetenschap, dus het con-
trast was groot.

zegen van mijn dag?

Maar ik ontdekte dat je met kaar-
ten goed met mensen kunt werken.
Een tarotlegging geeft contact,
openheid, nieuwe inzichten.
Anderen kunnen daar echt iets

aan hebben. Eigenlijk is het niet
anders dan pastoraat. Toen ben

ik een praktijk begonnen. Ik ben
CUTSUSSEN gaan geven, over tarot
als zelfhulpinstrument. Ook ben ik
tarot als een sleutel tot mijn eigen
traditie gaan zien. Je kunt het
gebruiken om een eigen contact te
legzen met oude teksten. Je kunt
je geloofsweg ermee verdiepen. Tk

bezighoudt, daar destilleer je een
vraag uit, en dan laat je een kaart
trekken. Die laat het antwoord
zien op de vraag, of een denkrich-
ting. Het trekken van de kaart
gebeurt uit een dicht spel, dus dat
gaat op toeval. Het rare is dat je bij
de kaart die je trekt vaak het idee
hebt dat het klopt. Veel mensen
zeggen dat het kiezen van die spe-
cifieke kaart uit je onderbewuste
voortkomt. Dat kan best zo zijn,
maar ik weet het niet. Het is een
raadsel. Dat raadsel laat ik staan.
Als je zegt dat het van God komt,
bijvoorbeeld, dan zet je het vast
en vul je het in. Het werkt, en hoe
dat kan, laat ik open. Het is een
wonder.

Tarot werkt met vragen en ant-
woorden die over jezelf gaan. Die
vragen kunnen boven komen naar
aanleiding van een tekst. Ik ver-
bind mijn kerkelijke achtergrond

Ik vind dat we onze theologie kunnen

voeden met wat we om ons heen zien,

doe dit met groepen en met indivi-
duele mensen. Binnen de kerk en
buiten de kark. Niet iedereen die
bij me komt, is christelijk”

Toeval

Van Soest legt uit wat tarot is: "Het
is een systeem van 78 kaarten, een
kaartspel dat in de vroege renais-
sance in Italié is ontstaan. De kaar-
ten gaan over de manier waarop
jein het leven staat. Ze geven dat
weer in beelden.

lemand heeft iets dat hem of haar

graag met tarot door Bijbelteksten
te lezen, een vraag te stellen en
dan een kaart te trekken. Psalm
23 bijvoorbeeld. Een vraag is dan:
wat is het donkere dal waarin ik
loop? De kaart helpt me bij het ant-
woord. Daarna trek ik een kaart
bij de vraag: wat is de stok, de staf
die mij erdoorheen helpt? Deze
manier van werken brengt je sterk
in verbinding met de psalm, met je
geloof en met je eigen situatie.

Ik geef een cursus over Psalm 119,
waarin de psalmist de weg van



God loopt, met de Thora. Wij lopen
ook allemaal zo'n spirituele, religi-
euze weg, met onze eigen belang-
rijke zaken daarin. ledere strofe in
deze psalm begint met een andere
Hebresuwse letter. De Hebreeuwse
lettars hebben in de kabbala, een
Joodse mystieke leer uit de middel-
eeuwen, een betekenis gekregen.
Tweeéntwintig tarotkaarten heb-
ben ook een kabbalistische letter.
Uit strofe, latter en tarotkaare
destilleer ik een belangrijk religi-
eus thema, en een vraag die gaat
over het geloofsleven. Daarbij trek
jevervolgens een kaart. Thema's
die aan de orde komen zijn: wat is
de belofte van je spirituele weg?
wat voedt je, geeft je richting? op
welke manier is God, of je bron
van leven, betrokken in jouw
crisismomenten? en hoe ga je om
met de deod en met het kwaad? De
kaarten die je trekt, in combinatie
met de letters en de inhoud van de
psalm, verdiepen je geloofsleven,
de weg die je gaat.

Bij deze manier van werken zijn

er vier elementen: de tekst, de
kaart, het religieuze thema en
jezelf. Daar kom je verder mee dan
WAanneer je Zomaar een vraag moet
bedenken. Vaak weet je niet welke
vragen je zelf hebt. Je weet soms
niet eens dat iets leeft of dat het
belangrijk voor je is. Aan de hand
van teksten en kaarten kom je op
nieuwe wegen.

In verschillende cursussen behan-
delen we op deze manier ook an-
dere religieuze teksten. Van Clara
van Assisi bijvoorbeeld, tijdgenote
van Franciscus van Assisi en sticht-
ster van de orde der Clarissen. In
de adventstijd trekken we iedere
dag een kaart bij een klein stukje

van haar geschriften. Zo leer je
van haar manier van denken, kom
je met haar in contact, en tegelijk
leef je naar Kerst toe. 1k heb ook
tarotleggingen gemaakt bij de wijs-
heidsspreuken van Franciscus.

Betere wereld

Vanwege de combinatie van haar
theologische en kerkelijke achter-
grond met haar tarotpraktijk, is
Berthe van Soest gevraagd voor
de Commissie Nieuwetijdsdenken
van de Protestantse Kerk in het
noorden. Deze reflecteert op wat
er binnen het Nieuwetijdsdenken

Trefwoorden zijn zelfreflectie en
zelfontplooiing. Maar dat staat niet
haaks op een dienstbare houding
en actief zijn in de maatschappij.
Die houding is een direct gevolg
van die zelfontplociing. New Age

is geen navelstaarderij. Jezelf ver-
anderen en dienstbaar zijn aan de
aarde, zijn juist gekoppeld.

New Age is niet bang voor wat

je niet kunt snappen, maar et
wel is. Denk aan Pim van Lom-
mel die stelt dat er een eindeloos
bewustzijn is, over de dood heen:
de hemel komt weer terug, maar

Ik hecht aan de kerk. De kerkelijke

praktijk is het waard dat er nieuwe

dingen bij komen.

al dan niet inspirerend is. Op het
moment is het een slapende com-
missie zonder activiteiten, omdat
mankracht en middelen beperkt
zijn. Maar voor mensen die moeite
hebben om de kerk en New Age

te verbinden en daarover willen
praten, of voor mensen die zelf
ervaringen hebben waarover ze
van gedachten willen wisselen, is
de commissie bereikbaar.

¥an Soest vat samen wat Nieuwe-
tijdsdenken inhoudt: ‘Nieuwetijds-
denken is een conglomeraat

van allerlei spirituele zaken, en
daarachter ligt de wens — denk
ik — voor een betere wereld, een
wereld waarin iedereen goed met
elkaar omgaat. Die zou bereikt
kunnen worden door jezelf zo te
veranderen dat je je anders opstelt.

nu van de andere kant. Wij, de
kerk, hebben dat deel weggedaan:
“Mensen, we gaan het zelf doen,
we moeten opstaan, actief zijn.”
Het gevoel van mysterie, dat in de
kern niet te rationaliseren is, maar
iets is wat je gelooft en wat kwets-
baar is — dat is bij ons gewoon weg.
Maar er is bij de mensen in de kerk
wel behoefte aan. Aan poézie, aan
anders kijken, anders denken. Ik
hoor vaak leuke reacties over mijn
tarot— “Doe jij dat als theoloog?!
Geweldig!™ — In essentie gaat het in
de kerk én in New Age allebei over
het geheim, over wat je niet kunt
pakken, en over “hoe blijf je staan
in het leven™.

Ik zou willen dat in vieringen en
kringen cok elementen uit New

BoOT LI s sNEay
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Berthe van Soest

Berthe van Soest (1959) deed in 1993
Doctoraal Examen Theologie aan de
Rijksuniversiteit in Groningen. In 1987
heeft ze de tweedegraads opleiding
docent godsdienst en maatschap-
pijleer afgerond. Ze heeft gewerkt als
geestelijk verzorger in het Universitair
Medisch Centrum Groningen en als
assistent in opleiding bij de Faculteit
Godsdienstwetenschap en Theologie,
Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed
promotieonderzoek naar het denken
van Jacques Derrida en de conse-
quenties daarvan voor het preken. Ze
heeft dit niet afgerond. Ze heeft een
consult- en cursuspraktijk, waarin ze
de tarot gebruikt als instrument voor
reflectie en geloofsverdieping. Ze
woont in Heerenveen en is getrouwd
met Coen Wessel. Samen hebben ze
een dochter (13).

Age betrokken zouden worden. Net
zoals in het begin van het christen-
dom, toen gebruikten de mensen
ook elementen uit de cultuur en
die verwerkten ze binnen hun
godsdienst. Er waren toen veel
soorten religie en die waren in
dialoog en in oppositie met elkaar.
Ze konden naast elkaar blijven
bestaan. Er werden dingen van
elkaar opgepakt en omgevormd

tot iets anders. Acculturatie, heet
dat. 1k vind dat we onze theologie
kunnen voeden met wat we om ons
heen zien. Meer: dat we die wezen-
lijk kunnen veranderen.

1k organiseer samen met een groep

drempelgebed is, dat je door zo'n
dienst heengevoerd wordt, dat je
weer weggezonden wordt. Ik vind
het fijn dat er kerkgebouwen zijn,
dat er een soort stevigheid is. Je
kunt daar zomaar naartoe gaan!
Dat is prettig, want je bent in onze
samenleving zo op jezelf terugge-
worpen. Vroeger was het simpeler:
je deed wat je ouders deden. Maar
nu moet je steeds zelf kiezen. We
leven in een risk society: je weet
niet wat je doet als je vlees koopt,
en vervolgens niet wat er met jou
gebeurt als je het opeet. Welke
consequenties heeft mijn hande-
len? Waar doe je goed aan? Bij het

Maar de interpretatie is steeds even

anders: je komt er nooit helemaal bij,
het verrijkt en je verliest iets.

bijvoorbeeld Vieringen van aarde
en hemel, voor een missionair pro-
jectvan de PKN. Daarin vieren we
de overgangen van de seizoenen.
Die getijden kent het menselijk
leven ook: ouder worden, sterven...
We gebruiken ook elementen uit
het volksgeloof in die vieringen.

Er ontstaan dan rituelen die deels
gevoed zijn door New Age. Dat
durf ik haast niet te zeggen, want
dat klinkt meteen nogal verdacht.
Maar daar veranderen we ook een
stukje theologie mee. Ik vind het
belangrijk dat wij als gelovigen die
beweging maken.

Ik hecht aan de kerk. De kerkelijke
praktijk is het waard dat er nieuwe
dingen bij komen. Ik vind liturgie
belangrijk. Het is goed dat er een

maken van al die keuzes heb je
instrumenten nodig. Een goede
preek, tarot, labyrinten, liturgie.

Verschuivende betekenis

Van een filosofisch getint proef-
schrift stapte Van Soest over naar
het meer gevoelsmatige instru-
ment van de tarot. Zonder RSI was
ze er misschien nooit mee in aan-
raking gekomen. Maar bij nader
inzien zijn de twee werelden ook
weer niet z6 verschillend.

Haar proefschrift zou gaan over
de Franse filosoof Jacques Derrida
(1930 - 2004). Van Soest vertelt
over hem: ‘De vragen waar Derrida
over schrijft zijn existentieel: hoe
geef je betekenis aan de dingen
die je overkomen. En ook: hoe geef



je betekenis aan teksten. Hij heeft
het over de kern van een tekst, en
wat eraan ontsnapt. De schrijver
heeft iets bedoeld, maar de lezer
leest slechts een deel daarvan,

en leest bovendien eigen, nieuwe
dingen in de tekst. De schrijver

en de lezer bagrijpen elkaar dus
wel en niet, tegelijk. Er is verdriet
over het onbegrip. Maar ze kunnen
elkaar téch begrijpen en verstaan.
Neem bijvoorbeeld een tekst van
Clara van Assisi. Je blijft steeds
opnieuw die tekst van Clara lezen.
De vragen die wij nu stellen zijn
niet die van vroeger, dus je krijgt
andere antwoorden uit de tekst.
Je geeft er een betekenis aan die
voor ons geldend is en die er ook
in past, omdat iets in die tekst ons
raakt. Maar er valt dan weer wat
anders weg.

Dat is wat Derrida noemt: de dif
férance. Als je betekenis geeft is

het altijd zo dat het niet precies

is wat je hebt gehoord, het is net
een beetje anders. In die zin is het
dus verrijkend, er komt een nienw
element bij. Maar dat eerdere ele-
ment, wat je ook had willen zeggen
maar wat niet gelukt is, wat je niet
kunt verwoorden, dat verdwijnt.
Derrida stelt dus dat je een beteke-
nis niet kunt vastleggen. Betekenis
verschuift. En dan komt de over-
eenkomst met tarot: als iemand
een tarotkaart trekt, krijgt deze
een net iets andere betekenis, dan
wanneer een ander de kaart trekt.
En dat terwijl de kaart toch te
verstaan is als de kaart zelf. Dat is
precies wat Derrida zegt.

We zagen het gebeuren in die twee
korte tarotsessies, bij de vrouw met

Twee voorbeelden van New Age-elementen die in
de kerk kunnen worden toggepast:

'Met de zomerzonnewende hebben we een spiraal
gelepen. Een spiraal of een labyrint lopen komt
uit New Age. le loopt naar een middelpunt en

dan weer terug, naar het nu. We liepen van de
zomerzonnewende, van buiten, naar de winter-
zonnewende, die het middelpunt was. De zonna-
wende in de winter is op 21 decamber, tagen
kerstmis aan. Het middelpunt in de spiraal kun je
zien als de geboorte van Christus, en tegelijk als
de geboorte van Christus in jezelf, op het mement
dat je met je elgen middelpunt in contact komt.
Miet dat dat per se zo mdét: Je hoaft die dingen
niet met elkaar te varbinden. la mag het open
laten. Dat vind ik een podtische manier van
omgaan met de traditie.’

'Tijdens een Allerzielenviering hebben we een
ritueel gadaan metvooroudars, Earst kom je

in contact met hen door te bedenken: wie van
mijn eigen voorouders, of van de voorouders in
mijn traditie, heiligen of mensen wit de Bijbel, is
voor mij inspirerend? Welke kwaliteit wil ik van
hem of haar entvangen? Moed of barmhartig-
heid bijvoorbeald. Toen zijn we gaan staan, met
de rug naar het oosten, de plaats van het altaar,
dus de plaats van God. In familieopstellingen zet
je stand-ins van familieleden neer op bepaalde
plaatsen in de ruimte, om te ervaren wat dat met
je doet. In dit ritueel zetten wa, in onze verbeel-
ding, de voorouder achter ons en we openden
ons voor de gevraagde kwaliteit. Die kwam naar
ons toe. Daarmee verander je lets, want er s
*contact’, een doorgaande lijn, terwijl hemel en
aarde 'normaal’ als geschelden worden ervaren.
Het idee dat mensen bij God zijn na hun dood is
een onderdeel van de christelijke traditie. lamand
achter je zetten komt wit de familieopstelling, wit
New Age. Zo verbind je twee richtingen en maak
je ook theologisch en liturgisch lets nieuws.”

BooT pLI ssnEay

(7<)
]



die leeuw, en de man met die ne-
gen bekers. De interpretatie dat de
man wacht, was voor mij werkelijk
een nisuwe interpretatie. Dat had
ik nog niet eerder gehoord. Czei er
verder bij dat hij mdg wachten. Die
uitleg was voor mij verrijkend. Zo

uit New Age. Je zet je traditie voort,
maar er ontstaat iets nieuws.

Mijn proefschrift zou gaan over de
verhouding tussen Bijbeltekst en
preek en hoe je daar theoretisch
over kunt nadenken. 1k koos daar
destijds voor, omdat ik de teksten

Zo zie ik het dynamische samengaan van onze christelijke
traditie met elementen uit New Age. Je zet je traditie voort,
maar er ontstaat iets nieuws.
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gebeurt dat steeds. Hetzelfde bij de
opmerking van A dat een roos staat
voOor geur en rustig ademen. Zo
had ik die kaart nog nooit gezien.
De kijker of lezer maakt er een
betekenis bij, en er valt tegelijk
ook een heleboel betekenis weg. A
noemde bijvoorbeeld niet dat de
vrouw bij de leeuw een witte jurk
aanheeft. Je begrijpt elkaar omdat
het om die kaart gaat, die ene
kaart is het uitgangspunt. Maar de
interpretatie is steeds even anders.
De différance: je komt er nooit hele-
maal bij, het verrijkt en je verliest
iets.

Dat is ook een manier waarop je
naar dogma's kunt kijken, of naar
traditie. Je vat dan traditie zd op,
dat je binnen het kader van de tra-
ditie blijft, maar er toch een eigen
richting mee uit gaat. Zo zie ik het
dynamische samengaan van cnze
christelijke traditie met elementen

mooi vond, en omdat ik ervan
houd verbindingen te legzen tus-
sen de traditie en het nu — “verta-
len naar mu” vind ik te plat. Hoe
kom ik in contact met toen, wat
zegt de traditie ons voor nu €n wat
is in die teksten voor ons belang-
rijk, wat halen wij daar nd uit?’

Van de theorie van Derrida is
Berthe van Soest op een originele
manier overgestapt naar de prak-
tijk: het stellen van nieuwe vragen
aan oude en bestaande materie,
met behulp van tarot. Toen ze niet
meer kon typen, zocht ze naar wat
haar fysiek overbleef. Zo voegde

ze iets mieuws toe, aan haar eigen
achtergrond en interesse. Er was
verdriet over wat verdwenen was,
maar uiteindelijk kwam er een
verrijking.

Overigens kan ze intussen weer
typen. 4






